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Dag 06 

De brief van de apostel Paulus aan de 

Kolossenzen 
  

Epafras - een geliefde medediensknecht 

Schriftlezing : Kolossenzen 1 : 7 

"Gelijk gij ook geleerd hebt van Epafras, onzen geliefden 

mededienstknecht, dewelke een getrouw dienaar van Christus is 
voor u" 

  

Met zo’n geweldig getuigenis van Paulus mochten de Kolossenzen maar 

wat blij zijn met Epafras als hun oudste.  
Hij heeft zich duidelijk goed van zijn taak gekweten ( 1 Tim.3:2: 

"bekwaam om te leren"). 

Paulus kon daarom een brief met zo’n rijke inhoud aan hun schrijven.  
Hij kon zeer zeker wel tot hun spreken als geestelijken i.t.t. bijv. de 

Korintiers ( 1 Kor. 3:1,2), die alleen nog maar de beginselen konden 
begrijpen :  

"Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus 
Christus, en Dien gekruisigd." 1 Kor. 2:2  

Dit was geen compliment voor de Korintiers, integendeel.  

Paulus zou wel meer willen vertellen, maar dat zou geen zin gehad 
hebben, aangezien zij absoluut niet geestelijk, maar vleselijk wandelden in 

het geloof.  

Welnu, wat Paulus niet aan de Korintiers kon leren, kon hij wel aan de 

Kolossenzen.  
 

Vandaar ook de aanhef in vers 2: “gelovigen broederen”  

Wij horen onze leraars en herders te erkennen, te onderhouden 

en hooghouden in de liefde : 

"En wij bidden u, broeders, erkent degenen, die onder u arbeiden , 
en uw voorstanders zijn in den Heere, en u vermanen;  

En acht hen zeer veel in liefde, om huns werks wil. Zijt vreedzaam 
onder elkander"  

1 Tess. 5:12-13 
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Zie in dit verband ookHebr.13 7- 17 en1 Tim. 5:17 en Gal.6:6'. 

  

En dat was Paulus voor hun.  
 

Boven dit alles had hij ook nog de macht van een apostel van Jezus 

Christus te zijn met een openbaring die alleen aan hem gegeven was en 
daardoor had hij dus authoriteit (2 Tess.3:9;2 Kor13:10).  

Daarbij gevoegd was Epafras een leerling van hem. 
  

Maar toch noemde hij Epafras zijn mededienstknecht ( Paulus was niet 

hoogmoedig,trouwens de Here liet dit ook niet toe ,2 Kor.12:7), maar ook 
“een getrouw dienaar van Christus”.  

Dus niet van Paulus!. 

Het gaat om Christus en niet om de personen, hoe belangrijk en getrouw 
wij , of anderen ook mogen zijn. 

Wat wij zijn , doen en laten in dit leven, dat zal straks voor de 
Rechterstoel van Christus geopenbaard worden en dan zal blijken in 

hoeverre Christus in ons gestalte heeft gehad of ons eigen persoontje.  

 
"Mijn kinderkens, die ik wederom arbeide te baren, totdat Christus 

een gestalte in u krijge." Gal.4:19.  

Jan Stelma 

 


